Van den Abbeele Gustavus-Alphonsus

Soldaat 2% klas
3° legerafdeling - 4% jagers te voet

Zele 20 maart 1892
Stuivekenskerke 26 december 1914

Gustavus-Alphonsus Van den Abbeele
wordt geboren te Zele-Zandberg op 20
maart 1892 als 4® kind en 1° zoon in het
leurdersgezin van Leopoldus en Maria
Waterschoot. Het gezin telt 6 kinderen.

Militie

In 1912 wordt Gustaaf 20 en moet hij zich
verplicht inschrijven in het militie-
register. De katoenwever is 1,592 m en
beheerst het lezen en schrijven. Hij heeft
een lang gezicht met een vooruitstekende
kin en een kromme neus. De kleine mond
heeft dikke lippen. Gustaaf heeft helder
blauwe ogen en blond haar. De huid is
getaand. Volgens het medisch rapport is
er iets met zijn oorlellen.

Hij wordt op 21 februari goedgekeurd en
treedt op 1 oktober in actieve dienst bij

het 1°¢ regiment jagers te voet en
luistert voortaan naar stamnummer 1292.
Op 30 december 1913 wordt hij met
onbepaald verlof naar huis gestuurd.
Tussen 5 mei 1914 en 14 mei 1914 wordt
hij opnieuw in zijn regiment verwacht
voor een Kkorte opfrissing van zijn
militaire kennis.

1914

Op 30 juli 1914 ontvangt Gustaaf zijn
oproepingsbrief en 2 dagen later
vervoegd hij zijn regiment. Gezien het
groot aantal rekruten wordt zijn regiment
opgesplitst in het 1°° en het 4% Jagers te
Voet. Beide regimenten zullen tijdens de
oorlog steeds zij aan zij opereren.
Gustaaf wordt gezien zijn militieklas 1912
ingedeeld bij het 4%, 1% bataljon, 3%
compagnie.

Het 15 en 4% regiment dat deel uitmaakt
van de 15% Gemengde Brigade van de 4%
Legerafdeling is bij aanvang van de oorlog
gedetacheerd te Hoei en wordt op 5
augustus ter versterking van de 3%
Legerafdeling naar Luik gestuurd, waar
het te Fragnée verzameld. Op 6 augustus
neemt het deel aan de gevechten rond
het gehucht “Les Communes” en rond
half elf krijgt het bevel terug over de
Maas te trekken. Na de terugtocht wordt
het regiment van Gustaaf voorgoed bij de
3% Legerafdeling gevoegd.

Het 4% jagers te voet neemt deel aan de
uitvallen uit Antwerpen. 's Avonds op 6
oktober ontvangt de 3de legerafdeling
het bevel om zich op linker Scheldeoever
terug te trekken.

Op 11 en 12 oktober heeft het 4% jagers
te voet rust te Lombardsijde. Op 13 en 14
oktober wordt het regiment ingezet om
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verdedigingswerken  te  Sint-Pieters-
Kapelle uit te voeren en loopgraven aan
te leggen van Schore naar
Schoorbakkebrug. Na deze activiteit
begeven zij zich richting Diksmuide waar
het regiment bivak houdt te Kaaskerke.
Tot 19 oktober blijft de 3% legerafdeling
in reserve.

Op 20 oktober wordt het 4% Jagers te
Voet ter beschikking gesteld van de 2%
legerafdeling waar ze ten oosten van
Oost-Duinkerke wordt ingezet. Het 1°¢
bataljon, waartoe Gustaaf behoort, komt
op 23 oktober onder leiding van de 1°¢
legerafdeling en nemen positie in langs
de weg Nieuwpoort-Pervijse waar het

Op 24 oktober voert het regiment van
Gustaaf een aanval uit richting
Schoorbakke ten westen van de
Blauwvoetbrug. De Duitsers antwoorden
met een zware tegenaanval en het 1°¢
bataljon lijdt enorm veel verliezen, maar
trekken zich ’s avonds terug tot aan
Schoorbakkebrug. De dag nadien volgt
opnieuw een hevige Duitse
artilleriebeschieting. Het 4% regiment

Jagers te Voet wordt afgelost door het
1ste-

Op 29 oktober tot 8 december 1914 wordt
de sector Boitshoeke - Pervijse bewaakt
en van 20 december tot 29 december de
sector Pervijse - Berkelhof.

Tijdens de |Jzerslag raakte de toren van
de kerk van Oud-Stuivekenskerke zwaar
beschadigd door Duitse artillerie-
granaten. Toen de toestand er voor de
Belgen hopeloos uitzag en zich tot de
achter de spoorweg Diksmuide-
Nieuwpoort  hadden  teruggetrokken,
installeerden de Duitsers er aanvankelijk
een uitkijkpost. Door de onderwater-
zetting zagen de Duitsers zich
genoodzaakt zich oostwaarts terug te
trekken. De toren stond echter op een
eilandje en een Belgische patrouille
ontdekte dat deze verlaten was.

Op 3 november wordt er een voorpost
ingericht. Op 23 november installeert
men er een grote wachtpost tussen de

muren van een stukgeschoten gebouw bij
de toren. Deze “Grand Garde 1”, ook wel
“Grand Garde Sud” geheten wordt één
van de 4 grote wachtposten aan Belgische
zijde.

Met een ondoordringbaar schild waren zij gewa-
pend : de gerechtigheid in” den strijd ; ook hebben
zij grooten naam en eeuwigen roem verworven. Gij
levenden herdenkt de heldendaden uwer broeders.

= I MACHARB.
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Gustaaf Alphons Van den Abbeele

zoon van
Leopoldusenvin Maria Waterschoot
Soldaat bij het 4¢ Chasseurs,
geboren te Zele, den 20 Maart 1892 en gevallen
voor zijn dierbaar Vaderland, aan 't [Jzerfront,
in het jaar 1914.

O Moeder, veraf zit gij misschien hopend den
morgenschemer der vredezon in te kijken, bijna
vijf jaren zit gij misschien droomend te smachten
en te trachten naar de gelukkige weerkomst van

uwen teergeliefden zoon...... Helaas ..
U ween niet, ween niet in uw eenzaam huis,
Uw kind is gesturven in de armen van 't Kruis

Voor zijn Vaderland !

O Heer, diep ben ik beproefd geweest binst den
wreeden oorlog ; weinigen tijd geleden zag ik mijn
echitgenoot ten grave dragen ; mijn zeventien jarige
zoon Kwam om in het water en nu komt een droeve
mare de heldendood meldende van mijn anderen
zoon, mijne hoop in de toekomst. Heer, gij vraagt
van eene moeder dit offer, ehwel volgeern geef ik
ze U.... Uw heilige Wil geschiede !

Slarp zacht, bij 't kruis, uw laatste rust
Ounsterfelijk biijft uwe faam !

Ei ’t land, uw grootsche offrand bewust
Op d’heldenlijst bewaart uw naam.

Beminde Moeder, Zusters en Bloedverwanten,
gedenkt mij in uwe godvruchtige gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
7j. en 7 quad. afl.
Zele, druk Odilon Bracke-Nelis.

Gustaaf sneuvelt op 26 december 1914 te
Oud-Stuyvekenskerke. De begraafplaats
van de katoenwever is tot op heden
onbekend.

In 1922 ontvangt hij postuum het “Kruis
van Ridder in de orde van Leopold Il met
palm” en het “Oorlogskruis”. De
“l|Jzermedaille” wordt hem verleend in
1923 en in 1925 volgen nog de
“Overwinnings-“ en de “Herinnerings-
medaille”.
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