Van Genabet Leopold-Gustaaf

Zele 27 februari 1887
Lokeren 11 mei 1940

Burgerlijk slachtoffer

Leopold-Gustaaf wordt geboren te Zele
op 27 februari 1887 als 3° zoon in het
gezin van Hypoliet-Frans Van Genabet en
Maria-Leonia Van Damme.

Als 20-jarige wordt hij ingeschreven in
het militieregister van Zele. Hij meet
1,77 m en zijn kennis reikt verder dan
lezen en schrijven. Hij is op dat ogenblik
hulplijnenlegger bij de staatstelefoon. Hij
trekt het hoge nummer 181 en is
bijgevolg vrijgeloot.

Net voor de 1° wereldoorlog trouwt hij te
Zele op 18 mei 1914 met Adela-
Constantia Rombaut. Op 27 december
1914 ziet Albert-Emiel het levenslicht.
Het is oorlog en gelukkig wordt Leopold
begin oktober 1916 niet door de Duitsers
als "Zivilarbeiter" opgeéist.

Op 10 mei 1940 breekt de Tweede
Wereldoorlog uit. Duitse duikbommen-
werpers viseren Belgische strategische
doelen zoals stations en bruggen.

Bij de tweede Duitse luchtaanval op 11
mei 1940 wordt het R.T.T.-kantoor', dat
naast het station van Lokeren staat,
zwaar getroffen.

Paula Kiekemans (18 jaar -
bediende), Gaston Cliquet (34 jaar -
telegraaf-ontvanger), Arthur Van Hove

telegraaf-

(46  jaar telegraaf-bediende) en
Zelenaar Leopold Van Genabet (53 jaar -
telefoonwerker) overleven de aanval niet.

Op 12 mei 1940 stappen zijn broer Frans
en zijn neef Emiel naar het stadhuis van
Lokeren. Zij komen het overlijden van de
53-jarige Gustaaf Van Genabet aangeven.
Volgens hun verklaring is Gustaaf de dag
voordien, op 11 mei 1940, om twee uur in
de namiddag overleden in het
telegraafkantoor op het statieplein te
Lokeren.

Het stoffelijk overschot wordt naar Zele
overgebracht. De begrafenis heeft plaats
op 14 mei 1940.

! Regie Telefoon en Telegraaf
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De viiangl nam hem 't leven,
God zal 't hem wedergeven.

Plicht_i:schoon,
God zijn loon.

+
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Leopoldus Gustavus VAN GENABET
echtgenoot van Mevrouw
Adela Constancia ROMBAUT

geboren te Zele den 27 Februari 1887 en te Lokeren
schielijk overleden den 11 Mei 1940.

De duurbare afgestorvene is gevallen als slachtoffer
van zijn plicht. In den dienst heeft hij zijn leven geof-
ferd ; voor het heil en het geluk van ons allen heeft hij
het zwaarste aller offers gebracht.

Hij was een overtuigd en voorbeeldig christen, on-
wankelbaar getrouw aan God en de Kerk. .

Van jongsaf in de deugd opgevoed, leefde hij voor
Gods aanschijn in gerechtigheid des harten en week
nooit “af van den weg van deugd en plicht, Hij was
vreedzaam en bezield met een grooten iever om goed
te doen aan zijn werkbroeders

Mijn duurbare echtgenoote, de wreede oorlogsgruwel
heeft mij bij d'eerste ure aan uwe liefde ontrukt. Mocht
het offer van mijn leven Gode welgevallig zijn en
strekken tot heil van U en van onzen duurbaren Zoon
die strijdt om onze kostbare vrijheid Beminde familie
en mijn beste werkbroeders, blijtt mij gedenken in uw
vrome gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U,
300 d. afl.

Q. L. Vrouw van den Vrede, bid voor ons.

Zele, drukk. De Geest,

e ——————————————. ..¢

Zijn weduwe Adela Rombaut blijft achter
met zoon Albert. Deze is op 27 april 1940,
net voor het overlijden van zijn vader, in
het huwelijksbootje gestapt met de 20-
jarige Juliana-Augusta De Maere.

Het officiéle overlijdensbericht komt pas
op 18 juni 1940 op het gemeentehuis van
Zele toe.

Op 20 mei 1941 wordt Gustaaf-Leopold
geboren. Hij krijgt de naam van zijn
overleden grootvader. Na de oorlog
vervolledigen Annie en Jenny het gezin.

Het graf van Gustaaf is ondertussen
verdwenen.

Bronnen

COENE Frank, bidprentje
GEMEENTEARCHIEF Zele

QUINTYN Etienne, Tussen Pletwels en
Bookhamers (Zele 1940-45), Eigen beheer
(1981)



